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| eerhuis Amsterdam

voor zinvol samenleven

Leerhuis Amsterdam nodigt je uit voor ‘moedige gesprekken’ met het oog op
vragen over hoe we met elkaar zinvol kunnen samenleven.

Rond de bespreking van een boek of een thema ontstaat voor een tijdje een
gemeenschap. Daarin hebben we aandacht voor ieders geloof, spiritualiteit,
filosofisch en levensbeschouwelijk perspectief. Verras elkaar met je
leergierigheid, je vrijmoedig dédrvragen en soms ook met je levenservaringen,
wanneer je die wilt delen.

Betekenis vinden, op ideeén komen, door ontmoeting en dialoog. Daar draait
het om. En mogelijk heb je er ook wat aan in gesprekken met vrienden, familie,
tijdens je (vrijwilligers)-werk, bij je morele en politieke keuzes of in je
geloofsgemeenschap. Zo’n zinvolle doorwerking van wat we met en van
elkaar leren zou mooi zijn!

Trouwens: heb je zélf een onderwerp dat je wilt bespreken met anderen,

laat het ons weten, dan kijken we of en wanneer het past.

Wij kijken naar jullie uit!

De commissie van het Leerhuis: Rijk van Ark, Liemo de Boer, Corinne Egberts,
Gerben van Manen, Anneke Nolet, Wilken Veen, Greteke de Vries

Plaats: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37 Amsterdam Oost,

tenzij anders vermeld.

Je bijdrage: 5 euro per bijeenkomst, zoom-groepen zijn gratis.

Voor wie de eigen bijdrage te hoog is: laat het weten aan de gespreksleider
of via het emailadres.

Informatie en opgave via leerhuisamsterdam@gmail.com

Opgave uiterlijk een week voor begin van de cursus.

Het is mogelijk dat hier en daar een datum verandert als dat de deelnemers
beter uitkomt.

De website is nog in de maak.
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Bijbels ABC voor onze tijd - In de Tweede Wereldoorlog schreef de theoloog
Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) zijn Bijbels ABC. Hij wilde een ‘betere
weerstand’ opbouwen tegen het nationaalsocialisme en de Jodenvervolging.
Daarvoor legde hij bijbelse sleutelwoorden uit in hun onderlinge samenhang
en actuele context: naam, woord, weg, verwachting... In deze cursus willen we
deze woorden aanleggen tegen kernwoorden van onze tijd, zoals identiteit,
diversiteit, balans en verbinding.

0.l.v. Gerben van Manen en Wilken Veen.

Op de maandagen 12 februari, 26 februari en 11 maart

Aanvang: 20.00 uur.

Bijbels Leerhuis — We lezen met elkaar bijbel. We doen aan close reading, dat
betekent dat we heel goed kijken wat er staat en hoe dat begrepen moet
worden, maar ook wat deze teksten in ons heden-daagse leven voor ons
kunnen betekenen. Vanaf januari lezen we de Brief aan de Hebreeén.

0.l.v. Wout van der Spek en Wilken Veen.

Elke 2e en 4e donderdag van de maand om 14.00 uur: 25 januari, 8 en 22
februari, 14 maart, 11 april en 25 april, 23 mei en 13 juni.

De Moderne Theologen - In 2022 verscheen het boek De Moderne Theologen
onder redactie van Marcel Poorthuis en Wilken Veen.

Daarin worden 90 theologen aan de orde gesteld (met steeds een korte
inleiding en een voor die theoloog karakteristieke tekst). Vooral christelijke
theologen, maar ook joodse en islamitische religieuze denkers en een enkele
boeddhist. We kiezen met elkaar steeds een paar theologen, die we willen
bespreken.

0.l.v. van Wilken Veen.

Data: op de laatste dinsdagen van de maand om 19.00 uur: 30 januari, 27
februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni.

De zin van sabbat - Hoe vinden we een ritme van activiteiten en rust in tijden
van persoonlijke overbelasting door onze 24/7 economie en grenzeloze eisen
aan onszelf? Sabbat - als oefening in dankbaarheid en vertrouwen. Als verzet
tegen verslaving. Als rust voor alle leven. Als schuilplaats van de liefde. Op
vier woensdagavonden zoeken we een gesprek over sabbat aan de hand van
inspirerende teksten: uit de joodse en christelijke traditie en van hedendaagse
spirituele, sociale en ecologische denkers.

Data: woensdag 17, 24 en 31 januari en 7 februari, 20-22 uur

0.l.v. Johan Visser en Gerben van Manen



Groen geloven in Mokum - Eco-theologie in de Amsterdamse context

De cursus is een zoektocht naar veranderingen in denken en theologie; hoe
anders kijken we nu naar natuur, aarde, schepping, God en mens?

Ook praktische en ethische vragen rond duurzaamheid komen aan de orde;
wat laat en doe jij om jouw voetafdruk zo klein mogelijk te houden? En is er
nog een gesprek mogelijk tussen stad en platteland over de gevolgen van
klimaatverandering? Kunnen we in de kerk de schepping nog vieren? Hoe ziet
zo’n gemeenschap waar duurzaamheid centraal staat eruit?

De cursus is vooral bedoeld voor mensen die bij de Amsterdamse kerken
betrokken zijn die niet specifiek theologisch geschoold zijn of professioneel in
de kerk werken.

Begeleiding door Annemarie van Wijngaarden en Ditske Tanja

Data: woensdag 10 april, 17 april en 24 april, van 20:00 tot 22:00 uur

Literaire Kring — Zinvol samenleven heeft onder meer te maken met
verantwoordelijkheid dragen voor het leven van onszelf en anderen, ook met
het oog op de volgende generaties. Hiervoor ontdekken wij, mensen, in onze
families van herkomst onze persoonlijke mogelijkheden, obstakels en bronnen
van hoop, die doorwerken in ons maatschappelijk leven. Na Dat beloof ik van
Roxane van Iperen lezen en bespreken we opnieuw een literair werk waarin de
auteur de eigen jeugd onderzoekt: Naar zachtheid en een warm omhelzen van
Adriaan van Dis.

Begeleiding: Hanneke Meulink-Korf en Greteke de Vries

Data: maandag 4 en 25 maart, 15 april, 6 mei, 14-16 uur

Online leesgroep Miskotte — Dagboek van een student

In een online leesgroep duiken we maandelijks in de mystieke en maat-
schappelijke bevindingen van theologisch student Kornelis Heiko Miskotte
(1894-1976). Na ‘Uit het dagboek van een student’ lezen en bespreken we
andere teksten uit deel 14 van zijn Verzameld Werk, Mystiek en bevinding: met
het oog op onze eigen tijd en ervaring. De groep is voor wie het steeds weer
actuele werk van Miskotte al waardeert én voor wie het nog niet of nauwelijks
kent. In dit project werkt Leerhuis Amsterdam samen met de Miskotte
Stichting en De Nieuwe Bijbelschool.

0.Lv. Willem Maarten Dekker en Gerben van Manen

Informatie en aanmelding: gg_vanmanen@hotmail.com.

Vanaf dit adres wordt maandelijks een link en een digitale tekst toegezonden.
Data: woensdag 10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei; steeds van 9-
10 uur 's morgens.




Palestijnse christenen — Uitgangspunt is het boek van de Palestijnse
bevrijdingstheoloog Munther Isaac. Zijn boek The Other Side of the Wall - A
Palestinian Christian Narrative of Lament and Hope is vertaald in het
Nederlands, in het blad Volzin nr 11 van november 2023 staat een interview
met Munther Isaac.

Inleider van het gesprek: Remco van Mulligen

Datum: zaterdagmiddag 3 februari maart, 15-17 uur

Bijdrage: 10 euro

Vierentwintig uurs retratie in het Lioba klooster, Egmond-Binnen.

Zoek je balans in je drukke leven en verlang je naar rust? Wil je herbronnen
(wat geloofde ik vroeger ook al weer...) of kennis maken met christelijke
spiritualiteit? De ruimte en stilte van het klooster zijn van invloed op ons doen
en laten. Wil je meehelpen organiseren? Samen stellen we thema en
programma vast.

Data: vrijdagmiddag 10 mei vanaf 16 uur tot en met zaterdagmiddag 11 mei
16.00 uur.

Kosten: ongeveer 175 euro

Informatie: Liemo de Boer, Igdeboer@planet.nl

Aanmelding: leerhuisamsterdam@gmail.com

Zwart/wit — Leesproject samen met de Koningskerk. Thema: ons gedeeld
slavernij/koloniaal verleden en de nawerking daarvan. We lezen en bespreken
het boekje Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek (1873-2015).
0.Lv. Clifton Walker en Greteke de Vries

Data: vrijdag 19 april, 24 mei, 7 juni, 21 juni, 19.30-21.30 uur

Plaats: afwisselend Koningskerk in de Ostwaldstraat 1 (Watergraafsmeer) en
deels in de Muiderkerk.

En tot slot, safe the date:

Inspiratie en actiedag Kerken en Klimaat — programma nog in ontwikkeling.
Datum: zaterdag 1 juni.
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